
Valentijn 

De tranen rollen over Rita haar wangen wanneer ze vraagt: ‘Is dat mijn man? ’ wijzend naar Kees die 

zich een eindje verderop sloffend voortbeweegt. ‘Ik kan het niet meer goed zien op deze afstand’.  

‘Hij is mijn grote liefde, mijn ‘allesie’. Op Valentijnsdag kennen we elkaar 65 jaar’. Haar gezicht krijgt 

ondanks haar verdrietige ogen een zachte, liefelijke glans. Eind februari starten de onderzoeken maar 

daar wil ze haar gedachten niet mee vullen. Vandaag koestert ze hun diepe vriendschap en liefde nu 

ze voor het laatst samen van het warme water in het zwembad genieten.     

Een paar minuten eerder keken een paar nietszeggende ogen dwars door me heen toen ik haar man 

goedemorgen wenste. Nauwelijks leek er nog een spiertje in zijn gezicht te bewegen. Een golf van 

verbazing, verwarring en verdriet spoelde door m’n lichaam.  

Ogen kunnen angstig, boos, wrokkig, neerbuigend…kijken. Het liefdevolle oog is verbonden met het 

hart. Liefdevolle ogen zijn verbonden met een innerlijke bron van liefde die in diegene is wakker 

gekust. Liefdevolle ogen kunnen verandering brengen in verwonding of geraaktheid. Alleen met de 

warmte van liefde in ons hart wordt ons leven levend en genotvol.   

Het diepste verlangen van een mens is dat er ogen zijn die zijn puurheid, zijn essentie zien. Die 

puurheid is echter niet in een spiegel te zien, zoals Narcissus dat probeerde bij de vijver. Geliefden of 

hartsvrienden kunnen echter wel elkaars essentie weerspiegelen. En meer dan dat: een liefdevolle 

vriendschap kan die puurheid tot bloei en bevrijding brengen. 

Rita en ik staan samen, in stilte verbonden, in het zwembad. Het wateroppervlak is spiegelglad. 

Moge we lief hebben en onszelf laten liefhebben.  

Twee geliefden- Vincent van Gogh: 

 


